
Dappere Durf
Boekje



Wanneer
was ik

dapper?

Als je nooit bang bent
kun je ook niet dapper zijn
~ Pippi Langkous ~ 

Schrijf op wanneer je dapper was.



Wat wil 
ik durven?

Ik heb het nog nooit gedaan
dus ik denk dat ik het wel kan
~ Pippi Langkous ~

Schrijf in de wolkjes wat je over een jaar
wil durven.



Wat durf
ik al?

Klim de ladder op
Schrijf onderaan de ladder wat je 10 
dagen geleden nog niet durfde en 
bovenaan de ladder wat je nu wel durft.



Dit kan 
ik goed!

Vindt jouw schatten
Zet een cirkel om 5 schatten die bij
jou passen.



Ik ben 
een piraat!

Lekker tekenen
Teken jezelf als een dappere piraat!



Mijn eigen 
Dappere

Durf eiland.

Hoe ziet jouw 
Dappere Durf eiland eruit?
Teken je eigen eiland.



Ik ben trots
op mezelf!

Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan!

~ Pippi Langkous ~

Lekker kleuren
Kleur Pippi netjes in en hang de 
kleurplaat op een mooie plek.



Goed gedaan!
Je kunt troʦ op jezelf zijn!
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